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Leer ons bidden 

In het evangelie van Lukas vragen de leerlingen aan Jezus “Heer, leer ons 
bidden”. Bidden is een belangrijke activiteit in ons christelijk geloofsleven. De 
apostel Paulus zegt zelfs dat we moeten bidden zonder ophouden. We bidden in 
de kerk maar als het goed is bidden we ook thuis o.a. voor de maaltijd en op 
andere momenten van de dag. Door het gebed zoeken we contact met de 
Eeuwige, onze Schepper. We kunnen bidden om hulp, wijsheid en kracht maar 
ook kunnen we bidden vanuit dankbaarheid. Alles wat er in ons hart afspeelt aan 
vreugde en verdriet, angst en verlangen, hoop en vrees kunnen we voor de 
Eeuwige neerleggen. Maar doet de Eeuwige iets met ons gebed? 
Dit kwam aan de orde bij een jongerengesprek over het gebed. Een van de 
jongeren zei dat zij soms het gevoel krijgt dat bidden een eenrichtingsverkeer is. 
Je legt wat neer, je vraagt wat aan God maar het lijkt of Hij geen antwoord geeft 
op je vraag. Een van de andere jongeren reageerde hierop en zei: ‘Je krijgt niet 
direct antwoord zoals je het zou willen. Het antwoord komt via een ander naar je 
toe.’ Ik vond dit een indrukwekkend antwoord over hoe het bidden kan werken. 
 

Er zijn verschillende vormen van 
bidden o.a. het persoonlijke gebed 
en het vast omschreven gebed 
(formuliergebed). Het meest bekende 
formuliergebed, dat Jezus ons 
geleerd heeft, is het “Onze Vader”. 
Dit gebed wordt door de eeuwen 
heen door veel mensen dagelijks 
gebeden. Ieder mens heeft zijn eigen 
persoonlijke manier van bidden. De 
een gebruikt liefst een 
formuliergebed, de ander bidt liever 

een persoonlijk gebed. Van belang is dat je een vorm kiest, die bij je past. Dit 
wordt in een bekend volksverhaal duidelijk gemaakt: 
 
Drie kluizenaars leefden op een afgelegen eiland. Zij leefden daar om hun ziel te 
redden, in hechte verbondenheid met elkaar. Veel wisten ze niet, en ze kenden 
maar één gebed: “God, Gij zijt met drieën, wij zijn met drieën, ontferm U over 
ons".Toen de bisschop hen bezocht en op dat eiland aankwam schrok hij ervan, 
dat de drie kluizenaars zo weinig wisten. Hij probeerde ze het “Onze Vader” te 
leren. Woord voor woord leerden ze met veel moeite het “Onze Vader” uit hun 
hoofd en zolang ze maar bleven repeteren onthielden ze het wel. Totdat de 
bisschop op zee vertrokken was en ze een uurtje ophielden met hun repetitie 
van dat moeilijke gebed. Toen ging alles in de war. En in paniek snelden ze, 
lopend over het water alsof het land was, het bootje van de bisschop achterna. 
Ze haalden het in en betuigden hem hun spijt dat ze het nieuwe gebed al weer 
vergeten waren.  

http://communities.zeelandnet.nl/a_cc/fotoalbum/bidden/64734


Joris op ’t Zand 201203 3 

Toen pas begreep de bisschop hoeveel geloof er in de kluizenaars was. Hun 
saamhorigheid met drieën had hen, beter dan wie ook, geleerd wie de God was 
op wie ze vertrouwen. "Gij zijt met drieën, wij zijn met drieën, ontferm U over 
ons". Samen lijken wij op U, God, laat ons delen in uw liefde! 

 

 Bidden en luisteren naar God is net als het leren 
schrijven. In het begin kost het heel veel moeite.  
Elke lijn, elke krul wordt heel precies en heel houterig 
neergezet. Gaandeweg wordt het schrijven vloeiender 
totdat we het met onze ogen dicht kunnen en we ons 
niet meer voor kunnen stellen dat er ooit een periode 
was dat we niet konden schrijven. Maar voor het zover 
is, moet er tijd en ruimte voor gemaakt worden om te 
oefenen. Naar mijn gevoel geldt dit ook voor het 

bidden. Het bidden, het luisteren naar God, is iets wat we overal kunnen doen. 
Ook in onze vakantie! Heel ons leven is een gebed. In alles wat we doen, 
mogen we zoeken naar God. Ik denk dat dit heel belangrijk is om het tot een 
tweede natuur te laten worden: God mogen ervaren in alles en iedereen om ons 
heen. 
 

We kunnen proberen de Eeuwige te ervaren in alles om ons heen en op Hem te 
vertrouwen, dat wat Hij doet goed is. Onze eigen verlangens opzij kunnen zetten 
en in vertrouwen kunnen zeggen: “Heer, wat U doet is goed, omdat U de bron 
bent van alle leven”.  
 

ZOMERTIJD - VAKANTIETIJD 

Stop met het werk, 

stop met de zorgen, 

stop met de slaafse  

doordeweekse sleur. 

Stop met de haast  

en het hollen 

 

Leg alles stil: 

machines, muizenissen 

onmin, verdeeldheid 

jaloezie en achterdocht 

Word stil in jezelf. 

 

Ouders maken weer tijd 

voor hun kinderen. 

Kinderen maken tijd, 

om te spelen. 

Mensen worden nomaden, 

op zoek naar nieuwe dingen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=bidden&source=images&cd=&cad=rja&docid=LAnQfuAqB74a4M&tbnid=ghLQyt0iRQjL8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.picstopin.com/595/bidden/http:||www*deparels*net|kidsimages|Bidden01*jpg/&ei=L_WpUeDkMYmg0QXiwYGwDg&psig=AFQjCNFSrZAww85kXlIPoyzhPsbF-1fiPQ&ust=1370178877816839
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Vakantie is zwerven, 

terugvinden wat verloren was: 

man en vrouw, kinderen, 

zichzelf, 

een stukje natuur, 

de hemel op aarde, 

weldoende rust, 

het verloren paradijs, 

ja misschien ook God. 

(Uit: De zondagsmis, Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther) 

 

Ik wens u allen een inspirerende vakantie toe! 

Leen Wijker, Pastoor van Hilversum 
 
 

Pastoraal geschreven 

Huwelijk 
Op 12 juli a.s. om 16.00 uur zal het huwelijk van Robert 
Timmer en Martine Stok in onze kerk ingezegend worden. 
Wij wensen hen heel veel geluk op hun levensweg!  
 

Ziek 
Een parochiane heeft een tweede ziekenzalving ontvangen. 
Wij bidden dat het haar mag troosten en bemoedigen.  
 

Zorg 
Bij veel mensen in onze parochie is zorg. Zorg vanwege ouder worden of ziekte, 
zorg vanwege allerlei problemen in gezin en familie.  
Mochten er in uw leven of in uw omgeving dingen zijn waarvoor u meeleven of 
gebed zou willen vragen, dan graag een berichtje aan één van de pastores of 
leden van het kerkbestuur. We zijn elkaars oog en oor en hebben elkaar nodig. 
Laten we steeds bidden voor elkaar en al onze zorgen in gebed voor God 
brengen. Dat Gods liefde ons leven verlichte en zijn kracht mag werken in onze 
zwakheid! 

Uw pastores Grete en Angela 
 
 

Van het kerkbestuur 

Renovatie kerkgebouw 
Na een opgelopen achterstand is door inzet van meer personeel de renovatie 
weer op schema. Het doel, oplevering voor 1 juli, is nog steeds realistisch.  
Als deze Joris op ‘t Zand verschijnt, zullen kruis en haan weer op de kerk prijken 
en is een deel van de steigers weer verwijderd.  
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Het roestend ijzerwerk, waarmee het metselwerk van de toren is verstevigd is 
hersteld en er is reparatiewerk aan klok en uurwerk uitgevoerd. 
Samen met het glas in loodwerk, de bliksemafleider en het aanhelen van het 
stucwerk begint de klus tot een einde te komen. En passant hebben enkele 
parochianen de preekstoel uit elkaar gehaald en opgeslagen op de zolder boven 
de Joriszaal. De vrijgekomen muur is bijgeschilderd. 
Met de restauratie van het kerkgebouw door de firma Burgt & Strooij en zijn 
onderaannemers zijn we er nog niet helemaal.  
Het toilet achterin de kerk kan daarna worden afgemaakt en aan de gevel van 
de pastorie worden nog enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 
Maar dan kunnen we (na een grote schoonmaak) weer maximaal genieten van 
ons mooie kerkgebouw. 

Klaas Lenten, 
Voorzitter Commissie Gebouwde Eigendommen. 

 
Kosten renovatie. 
 In het vorige parochieblad las u 
dat de renovatie van start zou 
gaan; hierboven leest u dat het 
eind al in het zicht komt. Gelukkig 
zijn er - tot nu toe – geen ernstige 
en kostbare gebreken 
aangetroffen. Wat minder 
voorspoedig loopt, is de 
financiering van de 
werkzaamheden. Ofschoon we 
zeer veel subsidie voor het 6-
jarige project toegezegd kregen, 
kost het huidige deel van het werk de parochie ca. € 50.000.  
Het kerkbestuur doet daarom een dringend beroep op u. Wij zijn alle 
parochianen zeer erkentelijk voor hun trouwe en royale bijdragen aan 
Kerkbalans. Ongetwijfeld zult u begrijpen dat wij uit deze bijdragen, bestemd 
voor de reguliere kosten, het genoemde bedrag niet kunnen betalen. Daarom 
doen wij nu een extra beroep op u, om naar vermogen, een bijdrage te leveren 
aan de kosten zodat interen op het vermogen van de parochie zoveel mogelijk 
wordt voorkomen.  
Welke mogelijkheden zijn er om bij te dragen? 
 

Actie: Blij met een lei. 
Hebt u belangstelling voor een echte, oude lei van het kerkdak? Ze worden 
verkocht voor € 5 per stuk, een nieuwe lei kost – tot op de parkeerplaats - € 2, 
daarna komt het loon van de leiendekker erbij. Zo draagt u met uw leitje bij aan 
het nieuwe dak. Wat u met een oude lei te doen: een paadje of perkafscheiding 
in uw tuin, dakje voor uw vogelhuisje of lekker ouderwets met een griffel op 
schrijven of tekenen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=euro&source=images&cd=&cad=rja&docid=z2wRR3as54NOBM&tbnid=oFnEzu1H1_5fLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://contemporarycondition.blogspot.com/2012_01_01_archive.html&ei=Bv2pUZ7xF-6c0wWKvoGYDw&psig=AFQjCNEMwO4-d5L0cSexlqjmzhm0zcNXAQ&ust=1370181245249699
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Spaaractie:  
We hopen ook op een andere manier geld bij elkaar te sparen voor de renovatie: 
met het mini-kerkdak waarop de dakleien ontbreken. U kunt voor    € 1 per stuk 
een dakleitje kopen en deze vervolgens zelf op het kerkdak plakken. Als het 
hele kerkdak bedekt is, hopen we € 1.000 bij elkaar gespaard te hebben. Spaart 
u mee? 
 

Sponsorpakket. 
Wilt u bijdragen aan het werk of een specifiek deel van het werk sponsoren? Wij 
bieden u de volgende mogelijkheden:  
1. 1 m2 schilderwerk, buiten / binnen  €  36 
2. 1 m herstel dakgoot- beugels, zink  €  158 
3. 1 m2 dakleien – gelegd en vernageld  €  240 
4. ½ m2 herstel gevelstenen kerk en toren  €  615 
5. ½ m2 glas-in-loodraam, gerestaureerd en teruggeplaatst  €  956 
6. Een vrije bijdrage aan de restauratie van: € 10, € 25, € 50, € 75 of € 100  
Uw spontane bijdragen kunnen overgemaakt worden op een van de rekeningen 
van het kerkbestuur, vermeld aan de binnenzijde van het voorblad, of met het 
incassoformulier dat u in de laatste week van mei heeft ontvangen of met dat 
wat u vindt op de laatste pagina van dit parochieblad. 
 

Kerkschoonmaak. 
Met eigen ogen en op de website is te zien dat er hard gewerkt wordt, niet alleen 
op het dak, maar ook in de kerk. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is kunnen 
de glas-in-loodramen alleen van binnenuit gedemonteerd worden. Beschadiging 
van het stucwerk is niet te vermijden, stof en gruis zijn het gevolg. Heel 
vervelend bleek dat plakkerige, oude rook- en roetdeeltjes nu door het timmeren 
op het dak naar beneden komen. Zowel voor de schilderijen als voor het orgel 
schadelijk. Daarom werd besloten om alle schilderijen weg te zetten en in te 
pakken. Ook het orgel werd rondom in- en afgeplakt. Na de zondagse vieringen 
helpen spontane, nijvere handen de bankkussens naar de Joriszaal te brengen, 
het tabernakel, de kerkbanken en de communiebank af te dekken. Kleden 
worden teruggeslagen, kandelaars en kaarsen weggezet.  
Op zaterdagmorgen van 9.30  – 11.30 uur is een schoonmaakploeg, met 
wisselende samenstelling, aangevoerd door Evert Mulder druk aan de slag om 
de kerk voor de zondagse viering spic en span te maken. Zondags is de kerk 
niet meer te herkennen – als je hem door de week hebt gezien. Dank, dank aan 
allen. 
 

GROTE POETS- EN SCHOONMAAK OP 24 AUGUSTUS. 
Na beëindiging van Het Grote Werk dient de kerk eenmalig grondig, tot in alle 
hoeken, schoongemaakt te worden: banken in de was gezet, het koper 
gepoetst, communiebank en alle beelden gestoft. Voor een laatste keer de 
mouwen flink opstropen? Wilt u helpen? Graag.  
Aanmelden bij Mieke van ’t Erve. 
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Bankrekeningnummers worden uitgebreid. 

Met ingang van 1 februari 2014 worden alle bankrekeningnummers uitgebreid 
als gevolg van het nieuwe Europese betalingsverkeer. Dit gebeurt zodanig dat 
uit het rekeningnummer ook de bank en land te herleiden zijn. Om de overgang 
soepel te laten verlopen wordt nu al bij diverse banken het nieuwe uitgebreide 
nummer gevraagd. De bankrekeningen van onze parochie worden als volgt: 
ING 443746 wordt: NL62INGB0000443746. 
ABNAMRO 55 31 25 060 wordt: NL30ABNA0553125060. 
Ten name van:  
Kerkbestuur Oud-katholieke Parochie Amersfoort  te Hoevelaken. 

Mieke van ’t Erve,penningmeester 
 
 

Bij de Kerkdiensten 

In de zomer gaan veel mensen lekker op vakantie, 
even er tussenuit. De liturgie gaat echter altijd door 
opdat we nooit ophouden om Gods lof te zingen. Op 
de zondagen na Pinksteren lezen we uit het 
Evangelie volgens Lucas. We lezen verhalen over 
Maria en Marta, over wie de grootste is, over de 
uitzending van de 70, over de barmhartige 
Samaritaan, … Allemaal verhalen die ons laten zien 
wat een christelijk leven inhoudt.  
Op 14 juli is er een dienst speciaal voor de 
allerkleinsten. Marta en Ingrid zijn druk bezig met 
voorbereiden.  
Op 8 september vieren we de geboorte van de heilige Maagd Maria. Onze kerk 
is dan gerestaureerd en schoongemaakt en dat willen we op deze zondag 
vieren. Het was een periode van veel stof en ongemak, maar dan hebben we 
weer een kerk die aan alle kanten glimt.  

Pastor Angela 
 
 

Paaswake met de jongeren 

Dit jaar was de paaswake extra bijzonder omdat één van de jongeren gedoopt 
werd. We kwamen ’s middags al bij elkaar om ons voor te bereiden op de 
paaswake. We hebben gepraat over de doop. Wat betekent het om gedoopt te 
worden? Hoe gaat dopen eigenlijk in zijn werk? Wat vind je er eigenlijk van dat 
je gedoopt bent? Allemaal dingen waar we eens goed over gingen nadenken. 
Daarna hebben we een stukje gekeken van de Passion, twee jaar geleden in 
Gouda. Dit was aanleiding om met elkaar na te denken over de betekenis van 
Pasen.  
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Daarna waren er drie heerlijke soorten pasta die Florian Barth voor ons gekookt 
had. Na de afwas was er nog veel werk te doen. De taken moesten verdeeld 
worden en er moesten teksten worden geschreven.  
Daarna was het tijd om naar de kerk te gaan. Het was donker en de kerk was 
helemaal vol mensen. Zomaar uit het niets kwam er een vraag: “waarom is deze 
nacht anders dan andere nachten?”  
Het vuur werd aangestoken, de paaskaars brandde en langzaam maar zeker 
verspreidde het vuur zich door de kerk als teken van verrijzenis. De jongeren 

kwamen ogen en oren te kort 
toen Kirstin Barth gedoopt werd. 
Ze droegen kruiken met water 
aan die Kirstin in het doopvont 
uitgoot. Dan is het moment daar 
dat zij gedoopt werd. Met heldere 
stem gaf zij antwoord op de 
vragen en werd het water over 
haar hoofd gegoten. Haar 
voorhoofd werd gezalfd als teken 
dat zij bij Christus hoort. Het 
doopkleed droeg zij als teken van 
een nieuw begin.  

Het was een bijzondere paaswake en voor de jongeren was de overgang van 
donker naar licht heel erg indrukwekkend.  

Pastor Angela 
 
 

Doop  

Op 14 april 2013 de derde Zondag van Pasen werd Adél gedoopt, dochter van 
Peter en Nikolett. Het gezin woont in Boedapest, zowel Nederlandse als 
Hongaarse familie was bij de doop aanwezig. Na een toepasselijke preek van 
assisterend pastor Angela begon de viering van de doop en kwamen Peter en 
Niki met hun dochter binnen. De kinderen van de kinderkerk kwamen ook op het 
altaar staan. Pastoor Grete richtte zich tot de ouders en nam daarna Adél in 
haar armen en zei: 'In de naam van Jezus, die kinderen in zijn armen nam en 
zegende, ontvangen wij als zijn gemeente Adél met blijdschap in ons midden. 
Wij tekenen haar met het kruis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus, 
want het is door het kruis, dat de vreugde in de wereld is gekomen'. Na het 
beëindigen van de dooprite gingen alle kinderen terug naar de kinderkerk om 
aan het eind van de viering weer terug te komen met een prachtige “poster” 
waarop allemaal schaapjes waren geplakt, rondom “schaapje Adél”.  
Zij kan dit thuis boven haar bed hangen en weet dat zij door veel schaapjes met 
liefde wordt omringd.  
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De dienst werd muzikaal omlijst door kantor Marjon, geassisteerd door Emile en 
organist Henk Veldman, die vooraf een werk van Bach speelde “Christ, unser 
Herr, zum Jordan kam”. In de bewerking van dit Lutherse dooplied maakte Bach 
gebruik van een continue stroom van noten, hetgeen een letterlijke uitbeelding is 
van het stromend water van de Jordaan. 
Als u de foto's van 9 april jl. heeft bekeken is het een “wonder” dat deze 
eucharistieviering kon plaatsvinden in een opgeruimde en schone kerk, waar 
ook nog een prachtige bloemversiering was aangebracht. Een woord van dank 
aan allen die op welke manier dan ook hebben gezorgd dat deze viering 
mogelijk was, is op zijn plaats! 

Digna Schade van Westrum 
 
 

Vormsel en toetreden 

Op 21 april jl. werd in onze kerk het 
feest gevierd van Sint Joris. Tijdens 
deze eucharistieviering trad Henk 
Biemans toe tot de Oud-Katholieke 
kerk en tot onze parochie en 
ontvingen Dominique Jongerius, 
Thomas van der Vooren, Ankie 
Ligteringen, Jaap Renkema en 
Wilma van Oevelen het Vormsel uit 
handen van Aartsbisschop Joris 
Vercammen.  
Dominique en Thomas hebben 
stevig nagedacht over wat geloven 

voor hen betekent en daarbij hebben we geluisterd naar muziek die voor hen 
geloof uitdrukt: “Saviour” van Black Veil Brides. We hebben het in de kerk laten 
horen na de preek van bisschop Joris.  
Ook Henk, Jaap, Ankie en Wilma hebben nagedacht over hun geloof door deel 
te nemen aan de cursus Oud-Katholiek worden en zijn. Thema’s als “het leven 
van de eerste christenen”, “de waarheid”, “het verlangen” en “de liturgie” 
kwamen voorbij op vier avonden.  
De bisschop schetste in zijn preek een beeld van de geschiedenis van  
St. Joris en trok dat door naar de tegenwoordige tijd waarin er nog steeds 
martelaren zijn zoals bijvoorbeeld bisschop Ramento en andere priesters van de 
Filippijnen. Christenen zijn nog steeds “drakendoders” wanneer zij opkomen 
voor het geloof en voor rechtvaardigheid. 
Aan het eind van de viering kwamen de kinderen van de kinderkerk binnen met 
een geschenk, een grote “medaille” met de afbeelding van de draak, die werd 
omgehangen bij de vormelingen en Henk.  
Het was een mooi feest van onze kerk.  

Pastor Angela 
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Catecheseweekend vol met heilige boontjes 

Het was van 19 tot en met 21 april een mooi weekend om op leringweekend te 
gaan. Zeker als je een weiland (met sloot), lammetjes en een hond die erg graag 
wil spelen bij de hand hebt. 
Het werd dan ook een mooi, zonnig, gezellig èn leerzaam weekend! Wel 27 
kinderen van 8 tot en met 14 jaar uit de regio’s Utrecht en Agatha waren naar 
Hei- en Boeicop gekomen voor de lering over het heilige boontje Jozef. Hoe een 
vervelend, verwend heilig boontje tóch een voorbeeld kan zijn, daar kwamen we 
met zijn allen achter. 
Natuurlijk werd deze lering niet alleen gegeven door middel van een verhaal van 
de catecheet, ook renden we ons rot, maakten een nachtwandeling, kwamen 
erachter dat de chocola niet altijd eerlijk verdeeld wordt, bliezen bellen de lucht 
in en belandden zelfs nog even in de gevangenis. 
Op zaterdagmiddag werd de bodem van Hei- en Boeicop onderzocht; 
grondboringen brachten verschillende grondlagen in beeld en de klei werd 
verder verwerkt tot kunstwerken en daarna afgebakken in de eigenhandig 
opgestookte kleioven. Omdat er toen toch vuur was, is meteen het kampvuur 
maar even opgestookt en werden er nog wat broodjes gebakken. 
Tijdens het bonte uurtje bleek maar weer eens hoeveel creativiteit en lef er in 
deze groep zat, van jongens die professioneel opgemaakt werden, “tell sell” 
reclames over het graan van Egypte, de dansmoves van Gangnam Style en 
kuikentje Piep tot een nieuwsuitzending van het jaar 2043 waarin bleek dat de 
jongeren uit onze kerk het ver gaan schoppen in de Showbizz. 
Kortom, een zeer geslaagd weekend waarna er nu al uitgekeken wordt naar 
volgend jaar! 

Jutta Eilander 
 
 

Kerkennacht 2013 
Ook dit jaar is er weer een Kerkennacht en dit 
keer op 22 juni. Kerkennacht is een initiatief 
van de Raad voor Kerken in Nederland en ook 
dit jaar doet Amersfoort weer mee. 
Kerkennacht wordt iedere twee jaar gehouden. 
In 2011 deed Amersfoort voor het eerst mee 
met maar liefst 45 kerken. Helaas viel er op de vorige Kerkennacht veel regen, 
maar wisten toch nog 75 bezoekers onze kerk te vinden. 
De kans dat er dit jaar meer bezoekers zullen zijn is aanzienlijk. Niet dat we 
weten dat het weer beter zal zijn, maar de Kerkennacht valt dit jaar samen met 
het Havikconcert en Havendag. 
Er zullen dus al veel mensen in de binnenstad zijn en door middel van een mooi 
programma in alle binnenstadskerken en flyeren verwachten we dat we veel 
mensen kunnen verleiden een deel van het programma mee te maken.  
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De samenwerking met de andere binnenstads-kerken heeft er toe geleid dat er 
een aantal rondes worden gemaakt, o.a. de Taizé-groep die ieder uur een 
andere kerk in de Binnenstad bezoekt en telkens een viering van een half uur 
houdt. Het precieze programma op 22 juni is te lezen op 
www.kerkennachtamersfoort.nl.   
Er staan voor onze parochie al we een aantal onderdelen vast. 
Om 6 uur ‘s avonds gaat na de officiële aftrap op het Onze Lieve Vrouwen Plein 
onze kerk open.  
Om 7 uur is er een avondgebed. Deze viering zal gelijk zijn aan die van 
donderdagavond. 
Om 8 uur is er, onder de naam “Kerken klinken in de nacht”, een muzikaal 
drieluik. Hierin kan er naar muziek worden geluisterd en kan er door de 
deelnemers zelf muziek worden gemaakt. 
 

Eerst is er een luisterconcert dat wordt verzorgd door het Magdalena-trio, 
bestaande uit Merle Hunnego, viool, Muriel Boeke, viool en Henk Veldman, 
orgel. Het trio speelt kerkmuziek uit de afgelopen drie eeuwen. Onder anderen 
twee Ave-Maria's, oorspronkelijk geschreven voor zangstem en piano en twee 
kerksonates van Mozart. Deze zijn ooit geschreven ter opluistering van het 
moment tussen de lezing van het Heilige Evangelie en de preek. 
 

Na dit korte, traditionele concert van ongeveer een half uur is er een 
hedendaagse gongen-klank-improvisatie. Onder de enthousiaste aansturing van 
Wendela Pameyer is er aansluitend de mogelijkheid dat de bezoekers zelf een 
gong ter hand nemen en ervaren hoe het is om samen met anderen muziek te 
laten klinken in de kerk.  
Als laatste onderdeel van de muzikale drieluik wordt iedereen  van harte 
uitgenodigd om mee te komen zingen in een open koor.  
Er worden liederen gezongen uit authentieke Oud-Katholieke missen. Zowel 
Gregoriaanse als modernere liederen komen aan bod. Henk Veldman zal het 
koor leiden, m.m.v. Emile Verhey. 
 

Later in de avond zal er een Taizé viering zijn. 
Om 11 uur is het einde van de openstelling van alle kerken in de Binnenstad, 
behalve de Joriskerk aan ’t Hof. Om half 12 zal er daar gezamenlijk worden 
afgesloten met een viering. 

Andre Dijkshoorn en Muriel van der Vooren-Boeke 
 
 

Actie voor de Voedselbank. 

Een half jaar geleden – in december, de maand van de gezelligheid – hield de 
Werkgroep Diaconaat een inzameling voor de Voedselbank. Wat heeft u toen 
weer veel meegenomen! Dozen vol konden wij vlak voor Kerstmis naar de 
Voedselbank brengen. Nu veel parochianen plannen maken of al gemaakt 
hebben voor de vakantie, willen wij weer een beroep op u doen.  

http://www.kerkennachtamersfoort.nl/
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De mensen, die bij de Voedselbank komen, kunnen niet met vakantie gaan en 
moeten van een zeer klein inkomen zien rond te komen.  
De Werkgroep Diaconaat wil daarom op de zondagen 23 en 30 juni 2013 
producten inzamelen voor de Voedselbank. Als iedereen, die naar de kerk komt, 
iets meeneemt, dan kunnen wij weer met auto’s vol 
naar de Voedselbank rijden. 
De Voedselbank meldt dat er momenteel een groot 
tekort is aan: 
Suiker, zonnebloemolie, blikjes vis/ragout, 
gehaktballen, smack, ham enz., limonadesiroop, 
afwasmiddel, zeeppoeder, maandverband. 
Het aantal klanten van de Voedselbank stijgt niet 
echt. Maar het zijn er natuurlijk veel te veel!! 
In Amersfoort zijn er 330 huishoudens klant. In 
Spakenburg 14, in Leusden 28 en Woudenberg 9. 
Totaal bijna 1000 personen. 
Dankzij projecten als “Schuldhulpmaatje”, “Humanitas” en “Eerste Hulp bij 
Administratie”, hulp van diaconieën, fondsen en formele hulpverlening worden 
veel mensen bereikt en geholpen. Maar nog niet iedereen weet de weg naar de 
formele hulpverlening te vinden. 
Voedselfocus hoopt dat er vanuit de Gemeente Amersfoort steun gaat komen. 
Er is een notitie bij de raadsleden en het College neergelegd over de moeiten 
waar Voedselfocus mee te maken heeft maar ook welke mogelijkheden zij zien.  
U ziet het…. Veel mensen proberen oplossingen te zoeken voor de financiële 
problemen.  
Maar intussen kunnen de Oud-Katholieke parochianen praktische hulp 
verlenen door er aan mee te werken dat de dozen met levensmiddelen 
iedere week weer gevuld kunnen worden. 

WIJ REKENEN OP U !!!!! 
Namens de Werkgroep Diaconaat, Do de Haart-Rinkel.  

 
 

Van de kinderkerk 

Niet zolang meer en dan is het alweer grote vakantie en is er een periode, 
waarin er geen kinderkerk is. 
De vakantie wordt ingeluid met de kinderdienst op 14 juli. Ingrid en Marta zullen 
samen met pastoor Grete hier vast weer een mooie dienst van maken. 
De kinderkerk start weer op 8 september. 
Na de vakantie gaat er in het team een en ander veranderen. Ramon stopt als 
kinderkerkleider en Maartje zal gaan studeren. 
U begrijpt het al: We willen graag nieuwe leiding. Doe eens een keertje mee om 
te kijken of deze taak in de kerk iets voor u is. 

Namens de kinderkerkleiding Mary-Ann Borggreve 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de 
H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

ZO 23 juni; 10.00 uur 

Jes. 2; 10-17 Galat. 3; 23-29 Luc. 9; 18-24 Zondag na Pinksteren 7 

Eucharistieviering 

ZO 30 juni; 10.00 uur 

1 Kon. 19; 19-21 Galat. 5; 13-25 Luc. 9; 51-62 Zondag na Pinksteren 8 

Eucharistieviering 

ZO 7 juli; 10.00 uur 

Jes. 66; 10-14 
Galat. 6; 1-10 &  
                14-18 

Luc. 10; 1-20 Zondag na Pinksteren 9 

Schriftlezing en gebed 

ZO 14 juli; 10.00 uur 

Lezingen in overleg Kinderdienst 
Eucharistieviering 

ZO 21 juli; 10.00 uur 

Gen. 18; 1-14 Kol. 1; 21-27 Luc. 10; 38-42 Zondag na Pinksteren 11 

Eucharistieviering 

ZO 28 juli; 10.00 uur 

Gen. 18; 20-33 Kol. 2; 6-15 Luc. 11; 1-13 Zondag na Pinksteren 12 

Eucharistieviering 

ZO 4 augustus; 10.00 uur 

Pred. 2; 1-11 Kol. 3; 12-17 Luc. 12; 13-21 Zondag na Pinksteren 13 

Schriftlezing en gebed 

ZO 11 augustus; 10.00 uur 

Gen. 15; 1-6 Hebr. 11; 1-16 Luc. 12; 32-40 Zondag na Pinksteren 14 

Eucharistieviering 

ZO 18 augustus; 10.00 uur 

Jerem. 23; 23-29 Hebr. 11; 17-29 Luc. 12; 49-56 Zondag na Pinksteren 15 

Eucharistieviering 

ZO 25 augustus; 10.00 uur 

Jes. 30; 15-21 Hebr. 12; 22-29 Luc. 13; 22-30 Zondag na Pinksteren 16 

Eucharistieviering 

ZO 1 september; 10.00 uur 

Jezus Sir.3; 17-23 Hebr. 13; 1-6 Luc. 14; 1-14 Zondag na Pinksteren 17 

Schriftlezing en gebed 

ZO 8 september; 10.00 uur 
Micha 5; 1-3 

Openb. 21; 1-7 Luc. 1; 39-45 Geboorte H.Maagd Maria 

Eucharistieviering, feest vanwege restauratie  

ZO 15 september; 10.00 uur 

Exod. 32; 7-14 1 Tim. 1; 12-17 Luc. 15; 1-10 Zondag na Pinksteren 19 

Eucharistieviering  

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium 
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Uit met Clara op 18 april 2013. 

Na een mailbericht ontvangen te hebben van de 
vrouwenvereniging Clara van Halteren met het doel om 
meer vrouwen te bereiken om het kleine clubje uit te 
breiden, heb ik positief gereageerd en ben met het eerste 
jaarlijkse uitje mee geweest die ons bracht naar het Paleis ’t 
Loo in Apeldoorn. 
 

Op dit moment is daar een expositie van Beatrix in Beeld. 
Het was om 14.00 uur verzamelen bij de kassa en allen 
waren keurig op tijd. 
 

Na kaartjes gekocht te hebben gingen we de expositie 
bewonderen. Sommige mensen zag ik idolaat naar een “Beatrix prent” kijken 
terwijl ik dacht “vind je dit nu echt mooi”, maar over smaak valt niet te twisten. 
Er was een beeltenis gemaakt van koffiecupjes. Van dichtbij leek het nergens op 
naar op een afstandje zag je inderdaad de beeltenis van Beatrix. Ik vind het wel 
knap dat er zoveel fantasie is bij de mensen.  
 

Om 15.00 uur gingen we in een prachtige zaal een kopje koffie of thee nuttigen. 
Na nog wat rondgelopen te hebben in het winkeltje en alle prullaria bekeken te 
hebben zijn we richting Hoog Soeren gereden om in het restaurant Berg en Dal 
een pannenkoek te eten.  
Er was een lange tafel voor ons klaargezet en het was een beetje inschikken om 
er met 18 personen aan te zitten.  
We kregen een heel klein kopje aspergesoep vooraf en dat bleek een rondje van 
de zaak te zijn. Daarna een keuze maken uit het assortiment pannenkoeken wat 
niet eenvoudig was. Er was al ingespeeld op de komende troonwisseling door 
onder andere de koning Willem Alexander pannenkoek of de koningin Maxima 
pannenkoek.  
Na de pannenkoek kwam de keuze wel of niet een dessert. Een aantal ging de 
“fout” in en bestelde een coupe ijs en de anderen namen koffie of thee. 
 

Na afgerekend te hebben ging iedereen na een leuk middagje richting huis. 
Frieda Oude Bos 

 
 

Met Augustinus door de psalmen. 

 Het eerste halfjaar stond een aantal lezingen over Augustinus en de psalmen 
op het programma. De lezingen werden eens per maand op maandagavond 
gegeven door Ward Cortvriendt en trok een wisselend aantal bezoekers maar 
meestal meer dan 10. Ik heb alle lezingen bijgewoond en dat mag toch wel een 
wonder heten. Als Pelagiaan moest ik wel een drempel over om lezingen van 
zijn “vijand” bij te wonen. Kon er nog iets goeds van Augustinus komen? 
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Wat me in alle lezingen opviel was de originele 
gedachtegangen die Augustinus bij de Psalmen 
had. Soms kwam dat voort uit een vertaling die 
niet helemaal met de originele klopte. In de 
meeste gevallen omdat hij zeer diep heeft 
nagedacht over de Psalmen.  
 
Ik zal een voorbeeld geven. Op de eerste 
avond werd Psalm 119: 1-8 behandeld. 
Augustinus weidde er 4 preken aan. Vers 1: 
“Gelukkig zij wier levensweg onberispelijk is en 
leven volgens de wet van de Heer”.  
Als je dat zo leest denk je, nou dat lijkt me 
duidelijk. Wellicht kom je met de vraag wat nou 
dat leven volgens de wet is, maar dat is het dan 
wel.  
Zo niet bij Augustinus. Hij begint zich meteen al 

af te vragen wat geluk is. Iedereen wil gelukkig zijn of worden; dat is iets wat in 
je zit, maar het probleem is dat we niet weten hoe. 
Geluk is beantwoorden aan datgene waartoe je door God geschapen bent en 
dat is de wil van God doen. Gelukkig is de mens die gericht is op Gods toekomst 
en daar deel aan heeft. We zijn nu al gelukkig omdat we die weg al bewandelen 
en dat in de verwachting en hoop dat God’s belofte na komt.  
Het deel over geluk ging nog een tijd door en zelfs de tegenstelling tussen 
Pelagius en Augustinus kwam nog aan bod.  
Gelukkig was er in de avond ook genoeg tijd om over de lezing met elkaar van 
gedachten te wisselen en voor persoonlijke vragen. Wat heb je er nu concreet 
aan. 
 
De preken van Augustinus zijn nog altijd actueel en toepasbaar in het dagelijks 
leven, maar zijn soms ook lastig te volgen en erg eenzijdig. De avonden vlogen 
om en van veel deelnemers vernam ik dat dit toch wel naar meer smaakte. 
Gelukkig heeft Augustinus heel wat geschreven, dus de voorraad is toereikend 
voor een leven lang leren en dat is dan ook weer heel actueel.  

Andre Dijkshoorn 
 
 

Samenstelling Werkgroep Diaconaat 

Al lange tijd is de Werkgroep Diaconaat op zoek naar nieuwe leden voor de 
werkgroep. Vooral het laatste jaar was de samenstelling zeer kwetsbaar en 
hadden de leden het gevoel dat er te weinig tijd en inspiratie was om met 
nieuwe activiteiten te komen. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=augustinus&source=images&cd=&cad=rja&docid=BR38MmFIK5Sy8M&tbnid=MCSSvZn85GjeDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pastoralekroes.nl/Augustinus/AugustinusII-Milaan.html&ei=Ae-pUfKKAe2M0wXPnYH4Dg&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNFlgdAuz2SNhs2GXqUaKKTKgoD11Q&ust=1370177509878450
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Het kerkbestuur begreep het probleem en is actief aan het werk gegaan om 
uitbreiding van de werkgroep te realiseren. 
De werkgroep wordt nu geleid door onze diaken, Angela Berben en als nieuwe 
leden hebben zich beschikbaar gesteld: Marjolein Runhaar en Frank 
Duivenvoorde. 
De samenstelling is nu als volgt: 
Angela Berben, Dorien (door studie tijdelijk niet beschikbaar) en Dick Brons, 
Frank Duivenvoorde, Marjolein Runhaar, Emilie Urbanus en Do de Haart. 
René Parent is zeer actief geweest in de werkgroep en is altijd bereid op afroep 
mee te denken of te werken. 

Namens de Werkgroep Diaconaat, Do de Haart-Rinkel.  
 
 

Verrassingstocht senioren 2013. 

Mijn man en ik ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan de 
verrassingstocht die de kerk elk jaar organiseert voor de senioren van de 
parochie. Blij verrast waren wij deel te mogen nemen aan zo’n dag. Jarenlang 
waren wij in Ede in Huize St.Barbara organisatoren; het geeft ons nog een 
onwennig gevoel dat wij nu zelf verwend worden.  
Dinsdag 28 mei reden we met de deelnemers en verzorgers vanuit de Koningin 
Wilhelminalaan naar…? Verrassing? Arnhem. Het Openlucht Museum werd het 
doel. Om mij heen hoorde ik een paar keer: “O, wat een leuk doel hebben zij 

gekozen ! “Jaren is het geleden dat ik 
er geweest ben!” De zeer actieve 
personen moeten telkens maar weer 
denken en rondkijken wat attractief is 
en een mooie dag kan worden. 
Nou, het werd een prachtige dag. 
Daags ervoor was er al blijdschap, 
tenminste bij mij want er werd een 
zonnige dag verwacht met hoge 
temperaturen en zulke lente dagen 
waren er in 2013 nog niet geweest. 
Door de leiding was alles keurig 
geregeld en voorbereid. Wij werden 

geacht te gaan genieten. En dat hebben we zeker gedaan. 
Bij binnenkomst in het Openlucht Museum verzamelen, want er moest worden 
aangegeven waar we koffie zouden drinken met heerlijke appeltaart.  
Wessel Jan, één van de teamleiders gaf uitleg van een en ander en toen werden 
we vrijgelaten. (Ha, ha) Met de mededeling dat we om 14.30 uur aanwezig 
moesten zijn bij het pannenkoekhuis ging ieder zijn weg. We kwamen elkaar 
tegen in de tram of ergens in een boerderij uit vroegere tijden. 
De bewoners van een plaggenhut kregen geen uitkering.  
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Een dagloner ontving toen 70 cent per dag dus 250 gulden per jaar, las ik in het 
kerkje. 
De kruidentuin was apart. Gerard, onze chauffeur, vertelt ons met kennis van 
zaken hoe je een tuin groter kunt doen lijken. Wilt U advies vraag het hem. 
We bezochten het kerkje uit ‘s Heerenhoek, vroeger van de Protestantse 
gemeente. Later werd het een Rooms Katholiek kerkje. De protestanten gingen 
toen naar Borselle. s’Heerenhoek was overwegend een katholiek dorp vertelt 
mijn man. Vele bewoners van dit dorp heten Rijk zoals wij. Hij was er in zijn 
jeugd vaak te logeren. 
 

Tijden van toen waarover onze ouders en 
grootouders spraken kwamen bij mij op in het 
museum. Dit deed mij denken aan mijn 
grootvader die veekoopman was en een café had 
dat door mijn grootmoeder werd gerund.  
 

We kwamen in het postkantoortje wat in de 
Jordaan heeft gestaan. Stemmen die men daar 
hoorde waren in het plat Amsterdams. Wat deed 
men allemaal in 1957 in het postkantoor: 
 postzegels kopen en pakjes verzenden,  
 Rekeningen betalen en geld opnemen, 
 Geld storten op het spaarbankboekje van 

de rijksspaarbank, 
 Kopen of terug wisselen van buitenlandse valuta, 
 telegrammen verzenden, 
 telefoongesprekken voeren,  
 een radio luistervergunning regelen etc. 
Dit alles kon tot ver in de 80 jaren van de 20

e
 eeuw en iedere stadswijk had zijn 

eigen postkantoor.  
 

We liepen een grote boerderij in en zagen daar een prachtige pronkkamer met 
bedsteden. De kapperszaak waar de zitting van de stoel voor de volgende klant 
omgedraaid werd. Het snoepwinkeltje. De plee buiten. De tijd van toen namen 
we zeker waar. 
 

Klokslag 14.30 uur was de hele groep bijeen om te gaan smullen van de 
pannenkoek. Wessel Jan vroeg om stilte voor een gebed en sprak mooi 
gekozen woorden. We lieten het ons goed smaken. 
Na afloop konden we nog even genieten van de zon en al het groen om ons 
heen. Vandaag zagen we molens, gebouwen, boerderijen en veel uit het verre 
verleden. Lopend over de paden had men hele mooie uitzichten want ja het is 
lente, 28 mei 2013.  
Wij kunnen terug zien op een prachtige dag, georganiseerd door de vrijwilligers 
van de Oud Katholieke Kerk. Dank, dank voor deze schitterende dag, zeker ook 
uit naam van mijn echtgenoot.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ptt&source=images&cd=&cad=rja&docid=CjzvUR9dQ5S4pM&tbnid=-DbGuFB8sXLegM:&ved=0CAUQjRw&url=http://echt-studio.blogspot.com/2010/06/lang-leve-de-ptt-zak.html&ei=GPGpUZr8GtLs0gXc34CoDg&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNE8cnnfewMRPFqc7aNGnric7HQWmQ&ust=1370178039604700
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Voorts broeders zijt blijde 
Wordt volmaakt  
Zijt getroost 
Zijt eensgezind  
Leeft in Vrede 
En de God der liefde 
En des vredes zal met u zijn 

Wil Rijk 
 
 

Synode 2013 

23 november lijkt nog ver weg, maar wat er op de Synode dan besproken wordt 
zijn zaken die het hele jaar door spelen in de kerk en ons Oud-Katholieken allen 
op de één of andere manier raken. Daarom zijn er al bijeenkomsten geweest 
van synodalen om met elkaar te bepalen waar het in de komende synode over 
moet gaan. Dit overleg vond plaats onder leiding van de nieuwe voorzitter van 
het presidium, Patrick Groenewegen. Hij verwacht meer betrokkenheid van de 
parochies en zette de synodalen dan ook direct aan tot actief meedenken.  
Maar synodalen zijn er niet voor zichzelf, zij willen de stem van hun parochie 
laten horen. Op de gemeentevergadering heeft u die laten horen en zo staan dit 
jaar, mede op verzoek van de parochie Amersfoort, diaconaat en missie hoog 
op de agenda. Er zal uitgebreid gesproken worden over hoe diaconaal we willen 
en kunnen zijn, terwijl wijzelf financiële zorgen hebben. Daarnaast is er de vraag 
hoe diaconaat wederzijds leven gevend kan zijn? Het wordt weer een 
interessante Synode, de moeite waard om erbij te zijn, dus noteer die dag in uw 
agenda. Blijf tot die tijd uw synodalen voeden met uw vragen en suggesties. 

Paul de Leeuw van Weenen 
Henriette Maan  

 
 

Bijbel recycle actie in Amersfoort  

Gooi je liever je oude bijbel niet zomaar weg? Lever hem in voor recycling!  
 

Wat doet u met uw oude, stukgelezen Bijbel? Veel mensen 
hebben er moeite mee hun oude bijbel bij het oud papier te 
gooien. De uitgeefpartner van het Nederlands 
Bijbelgenoootschap (NBG), Uitgeversgroep Jongbloed, wil 
uw oude Bijbel graag hebben voor recycling. De lokale 
NBG-werkgroep organiseert daarom een Bijbel recycle 
actie in Amersfoort.  
Het samen inzamelen scheelt verzendkosten. Iedereen die 

zijn oude Bijbel weg wil doen voor recycling kan de Bijbel in de week van 17 t/m 
22 juni inleveren bij de onderstaande kerken, bij voorkeur op de openingstijden 
op Kerkennacht, zaterdag 22 juni: 
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 Westerkerk, Lingestraat 10 (Soesterkwartier) 
 Ichtuskerk, Grote Haag 154 (Centrum)  
 Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 (Leusderkwartier)   
 Bergkerk, Dr. Abr. Kuyperlaan 2 (De Berg) 
 Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 (Leusderkwartier) 
 De Boogkerk, Watersteeg 2 (Nieuwland)  
 De Bron, Vogelplein 1 (Liendert) 
 Voor de wijk Vathorst kunt u in de week van 17-22 juni terecht op 

basisschool Het Zwaluwnest, Darthuizerberg 133. 
 

Recycling 
Bij de recycling wordt de omslag van de oude Bijbels verwijderd. Het papier van 
de Bijbels wordt verwerkt tot pulp waarvan nieuw te gebruiken papier gemaakt 
wordt: gerecycled papier dus. Overigens wordt in dit proces altijd nog nieuw 
papierpulp toegevoegd om zo een goede kwaliteit van het papier te garanderen. 
 
Bijbelprojecten 
Omdat zeer veel mensen over de hele wereld niet zelf een Bijbel kunnen 
betalen, subsidiëren de Bijbelgenootschappen Bijbels om die ver onder de 
kostprijs te kunnen verspreiden. Als de kostprijs lager is dankzij het hergebruik 
van Bijbelpapier kunnen er dus meer Bijbels wereldwijd verspreid worden. Door 
mee te doen aan deze actie draagt u dus indirect bij aan de verspreiding van de 
Bijbel wereldwijd. Voor een overzicht van projecten waaraan het NBG op dit 
moment bijdraagt of heeft bijgedragen, zie www.bijbelgenootschap.nl/bijbels-
wereldwijd/projectenoverzicht.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over de Bijbel recycle actie bij Christine Boersma, NBG-
werkgroep Amersfoort: 06-12777870, christine_boersma@hotmail.com. Ook 
voor als u slecht ter been bent en u uw Bijbels niet zelf kunt brengen. Wij komen 
ze dan graag bij u ophalen. 
En wilt u graag een nieuwe Bijbel aanschaffen?  
Kijk dan op www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-kopen. Ook voor informatie over de 
dwarsligger en digitale Bijbels.  

Uw contactpersoon 
Henk Jan Wimmenhove 

 
 

Uw gebed gevraagd voor het Berbervolk 

Ooit waren er grote christelijke kerken in 
heel Noord-Afrika, grenzend aan de 
Middellandse Zee. Ook het bergvolk van 
de Berbers bekeerde zich al vroeg tot het 
christendom.  

http://www.bijbelgenootschap.nl/bijbels-wereldwijd/projectenoverzicht/
http://www.bijbelgenootschap.nl/bijbels-wereldwijd/projectenoverzicht/
http://www.bijbelgenootschap.nl/bijbel-kopen/
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Uit hen kwam een van de belangrijkste kerkvaders voort: Augustinus. Door de 
komst van de islam verdween de kerk op veel plaatsen, maar er bleef altijd een 
kleine christelijke gemeenschap bestaan.  
Christenen onder de Berbers hebben het tot op de dag van vandaag erg zwaar 
en moeten hun samenkomsten geheim houden. 
Het is inmiddels vaak verboden om onderwijs te geven in de Berbertaal en 
aandacht te schenken aan de Berbercultuur. Bijbelgenootschappen willen de 
Berbers echter helpen aan een bijbel in hun eigen taal. 
 
 
Een Bijbelgenootschap moet, ondanks de erkenning van de overheid, heel 
voorzichtig te werk gaan. In het geheim wordt hard gewerkt aan de vertaling van 
het Oude Testament. De Berbers kijken al heel lang uit naar deze vertaling. Ze 
hebben al het Nieuwe Testament en de Psalmen in hun eigen taal, maar ze 
zouden heel graag de hele Bijbel willen lezen. 
 
De aanwezigheid van Bijbels laat de kerken groeien, juist in landen waar de 
islam veel invloed heeft. De Berbers willen dolgraag Bijbels verspreiden in hun 
gebieden, en ze rekenen op steun en gebed vanuit het buitenland. 
Wilt u bidden voor de Berbers en de veiligheid van de Bijbelvertalers? 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  

Contactpersoon: Henk Jan Wimmenhove 
  
 

Agenda 
juni 

   
do 20 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

za 22 18.00 Kerkgebouw Kerkennacht 

zo 23 10.30 Den Haag 
Zomerfeest jongeren aartsbisdom (7 t/m 15 
jaar ) 

wo 26 14.00 elders Kerkbestuursvergadering 

do 27 14.00 elders Overleg binnenstadskerken 

    19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

zo 30 12.00 Binnenstad Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !! 

juli 
 

  
do 11 11.00 Hengelo Regio overleg AGATHA 

vr 12 16.00 Kerkgebouw Huwelijksinzegening Martine en Robert 

    18.00 Frankrijk Taizereis t/m 21 juli 

zo 14 10.00 Kerkgebouw Kinderdienst 

za 27   België Landkamp t/m 3 augustus 

augustus 
  

za 3   België Zomer Activiteiten Kamp t/m 10 augustus 

za 24 10.00 Kerkgebouw Grote schoonmaak!!! 
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september 
  

zo 1     Redactiesluiting Joris op 't Zand 

di 3 10.30 Joriszaal Redactievergadering Joris op 't Zand 

do 5 19.00 Kerkgebouw Avondgebed; 1e na de zomer 

zo 8 10.00 Kerkgebouw Feest vanwege afronding van de restauratie 

do 12 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

vr 13   Kerkgebouw Klassen Open Monumentendag 

za 14 10.00 Kerkgebouw Open Monumentendag tot 17.00 uur 

    17.00 St. Joriskerk Vesper m.m.v. de Bergcantorij 

zo 15     Joris op 't Zand komt uit 

do 19 16.00 Gebouw OKKN Pastoresvergadering Utrecht 

    19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

za 21 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    14.00   Seminariedag 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                         De redactie wenst u een zonnige vakantie 
 
 

Redactie Joris op ‘t Zand:  
mw. M.A.(Angela) Berben-Schuring, L.O.(Ben) van ’t Erve &  
W.(Wim) Roobol. 
Kopij:  redactie@amersfoort.okkn.nl. 
Kopijsluiting: 1 september 2013 

mailto:redactie@amersfoort.okkn.nl


 

Eenmalige machtiging 

Ondergetekende: 
 

   
Naam:       

Adres:       

Postcode + plaats:       

Rekeningnummer:       
 

Verleent hierbij eenmalig machtiging aan het kerkbestuur van de Oud-Katholieke 
Parochie Amersfoort, om van zijn/haar bank- / girorekening af te schrijven, als 
bijdrage aan het door u onderstaand aangegeven doel: 

1   X 1m2 schilderwerk, buiten / binnen € 36 €    

2   X 1 m herstel dakgoot € 158 €    

3   X 1 m2 dakleien – gelegd en vernageld € 240 €    

4   X ½  m2 herstel gevelstenen kerk en toren € 615 €    

5   X ½ m2 glas-in-loodraam, gerestaureerd en teruggeplaatst € 956 €    

6   
 

Een vrije bijdrage aan de restauratie van: 
 

  

    X a € 10 €    

  
X b € 25 € 

 

    X c € 50 €    

    X d € 75 €    

    X e € 100 €    

  

    

    

  
   

TOTAAL:   €    
  

    
    

Datum       

Handtekening       
  

 

 

  

Overhandigen aan een kerkmeester  
of    toezenden aan: 
       Penningmeester O.K. parochie Amersfoort,  
       van Dedemlaan 31, 3871 TD Hoevelaken 
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